
Verslag van de kaartvakantie in Made 21- 25 oktober 2024 

Door Elly Duivenvoorden 

 

Op maandag 21 oktober vertrokken we om ongeveer 11.00 richting Lexmond. 

De sfeer zat er gelijk goed in. In restaurant Huis het Bosch hebben we 

heerlijk geluncht. Daarna maakten we een prachtige rondrit door 

Vijfherenland met heel veel gemeentes daarin. Om ongeveer 15.30 uur 

kwamen we aan bij Hotel het Trefpunt, waar we verbleven tijdens deze 

vakantie. Rollators, rolstoel en koffers uit de bus gehaald en de 

sleutelkaarten voor de kamers uitgedeeld.  

Toen was er natuurlijk koffie/thee met gebak, waarna iedereen haar of zijn 

kamer op ging zoeken. Om 17.45uur konden we aanschuiven voor het diner. 

Een soepje vooraf, daarna heerlijk gestoofd rundvlees met andijviestamppot 

en een lekker toetje. 

Om 19.30 konden de kaarten geschud worden en werd de spellenbox 

tevoorschijn gehaald. Het was een zeer geslaagde dag.  

 

Dinsdag 22 oktober 

We konden even uitslapen om bij te komen van de dag ervoor. Om 12.00 uur 

lunchten we in het hotel, waarna we via Raamsdonkveer, Babeloniebroek en 

Hank, over de keizersveerbrug (wat een imposante brug is dat; hoe kunnen 

ze zoiets bedenken!) naar de klompenmakerij van de fam. den Dekker in 

Dussen reden. Dat ging over zeer smalle weggetjes. Wat kan chauffeur André 

verschrikkelijk goed rijden, gelukkig maar! 

Een aantal mensen was al weleens in de klompenmakerij geweest, maar het 

was voor iedereen toch wel weer interessant. 

De heer Dekker kan enorm goed vertellen en laten zien hoe het allemaal in 

zijn werk gaat. Met veel humor en veel gerichte vragen, vloog dat uur voorbij. 

Daarna een heerlijk kopje koffie/thee met een plakje cake en natuurlijk 

rondkijken in de winkel waar je van alles kon kopen: vogelhuisjes in de vorm 

van een klomp, met een eigen rioolsysteem, klompjes met een flesopener, 

houten tulpjes, er ging veel over de toonbank. Terug weer naar het hotel, 

voor een heerlijk buffet, dat speciaal voor ons was klaargemaakt. En 

natuurlijk daarna weer strijden voor de punten bij het klaverjassen en 

spelletjes. De dag is omgevlogen en zeer geslaagd! 

Woensdag 23 oktober 

Alweer de 3e dag. We gingen vroeg op pad: om  9.30uur vertrokken we naar 

het land van Strijen. Het begon wel erg sensationeel! We werden door een 

motoragent van de weg gehaald, net over de Moerdijkbrug richting 

Dordrecht. De bus werd naar een heel groot parkeerterrein geleid en daar 



stonden heel veel auto’s van de politie, douane, Rijkswaterstaat. Er was een 

controle op touringcars. De chauffeur moest alle papieren laten zien van de 

bus en van hemzelf, hij moest zelfs nog blazen. Maar gelukkig was alles goed 

en konden we met ongeveer 45 minuten vertraging door naar Strijen, in de 

Hoekse Waard. We gingen door de Kiltunnel, waar de chauffeur nog tol 

moest betalen! Bij Salvatori dronken we koffie/thee met een Striense bolus. 

Daarna maakten we met een gids een rondrit door de Hoekse Waard. De 

Hoekse Waard bestond uit 14 gemeentes, die eerst werden samengevoegd tot 

vijf gemeentes en nu is het één grote gemeente, waarvan Strijen de grootste 

plaats is. De Hoekse Waard is een ingepolderd stuk land, waarvan de slikken 

een natuurgebied vormen, erg gewild bij wandelaars en fietsers. Ook heeft de 

Hoekse Waard helemaal onder water gestaan tijdens de watersnoodramp in 

1953. Het water stond wel 2,5 meter hoog!                                                               

We zijn met de gids, vanaf de plaats waar vroeger de haven was, vertrokken 

voor een rondrit door de Hoekse Waard. “Het Wiel” is een dijkdoorbraak en 

het ontstane gat was wel 30 meter diep, we hebben er nog restanten van 

gezien. Het griend wat hierdoor is ontstaan is een gebied dat nu nog 2x per 

dag onder water komt te staan. De buitendijken waar wij over reden zijn 

verzwaard, niet opgehoogd. 

Strijen-Sas is het geboortedorp van Suze Groeneweg, de 1e vrouwelijke 

politicus. We zijn langs haar geboortehuis gereden.                                                                                                                               

We zagen een zogenaamde “meestoof”,  een gebouw met eesten (verhitte 

vloeren) waar meekrap werd gedroogd en fijngestampt. Uit deze meekrap 

werd rode kleurstof gewonnen.  

Ook is Johan Willem Friso in 1700 verdronken in Strijen. In het jaar 900 

werd er al over Strijen gesproken.                                                                                                                                                              

Na de rondrit hebben we geluncht bij zalencentrum Salvatori, waar we al 

eerder de koffie/thee hadden gedronken Daarna naar het smederijmuseum 

waar je kon zien hoe het er vroeger aan toe ging.  

Een hele fijne en interessante dag en ’s avonds natuurlijk…… 

 

Donderdag 24 oktober 

Wat een fijne dag! ’s Morgens voor de liefhebbers naar Breda om te winkelen 

of koffie/thee te drinken. Om 12 uur weer naar het hotel. Weer heerlijk 

geluncht en ’s middags naar Drimmelen. Op een hele mooie boot door de 

Biesbosch gevaren. Fantastisch, ik mag wel zeggen dat iedereen hiervan 

heeft genoten! En het was prachtig weer.  



 

 

Over de Amer naar het natuurgebied. De rivier de Amer is verbonden met de 

Maas vanuit Limburg. De Biesbosch is in 1421 ontstaan. Bij een 

noordwesterstorm braken er dijken door, het werd een zoutwatergebied, een 

binnenzee.                                                                                                                           

De helft van de Biesbosch is landbouwgebied. Het begon met biezen, dan 

wilgen en griendgronden en via Pauluszand dieper de Biesbosch in. Het is al 

30 jaar een nationaal park, het grootste zoetwatergebied van de wereld!                                                                                                                         

In 1826 kwamen er al bevers voor in dit gebied, maar die namen af. In 1988 

werden er weer bevers uitgezet uit Elburg (Duitsland) en nu zijn er tussen 

300 en 400, woonachtig in 107 beverburchten. Bevers zijn ± 1.30 meter lang 

en wegen ± 25 kilo. Het is een waterrijk gebied, ideaal voor heel veel vogels. 

Er leven zeearenden, reigers, bergeenden, krakeenden, kuifeenden, wilde 

eenden, futen, lepelaars (ca. 300), roerdomp, geelgors, kieviten, rietzangers, 

blauwborst, nachtegaal, ijsvogels (35 nesten in 2012), heel veel ganzen en 

nog veel meer vogels. Ook zijn er reeën, vossen, boommarters, hazen en 

Noorse woelmuizen. En vorig jaar is er een otter gespot. Sinds kort is ook de 

steur weer uitgezet. Ook voorn, brasem, paling en snoekbaars worden hier 

gevangen.                                                                                                                                                                       

We zagen tussen de bomen een prachtig gazon. Daar is de woning van de 

boswachter van Staatbosbeheer. Hij en zijn gezin moeten altijd per boot gaan 

als ze ergens naartoe willen. Ook staan er in de Biesbosch griendkeetjes. 

Deze werden van maandag t/m zaterdag gebruikt door de griendwerkers, zij 

waren alleen zaterdagavond en zondag thuis! Er zijn ook recreatie-eilandjes 

met trapjes om er te komen, ook wel rietpaal genoemd. Daar zijn vooral veel 

vogels.  

Uit het gat van Kampen, een gat van 130 meter, stroomt het water naar de 

spaarbekken. Er is een smal watertje langs een groot griend (de strek) met 

vooral aalscholver, kiekendief en fazanten. Hier moet zeer voorzichtig 

doorheen gevaren worden. De diepte van het water kan 20 tot 40 cm 

verschillen door getijden. En in de winter (vorst) worden de paarden en 

runderen per schip weggehaald.                                                                                                       



Er is nu ook een volledig elektrische rondvaartboot, de Zilvermeeuw 9. De 

Zilvermeeuw 8 is hybride (diesel + elektrisch). Het was een hele mooie 

rondvaart. Moe en voldaan gingen we terug naar het hotel. Daar weer een 

diner en voor de laatste avond klaverjassen en spelletjes, ongelooflijk gezellig 

weer! 

Vrijdag 25 oktober 

’s Morgens op tijd aan het ontbijt, want om half 10 vertrokken wij uit het 

hotel. Na een prachtige rondrit kwamen we aan in restaurant de Klok in 

Kinderdijk. Daar koffie/thee met heerlijke appeltaart genuttigd en toen de 

bus weer in richting Houten, waarna we in restaurant ‘de Engel’ het 

afscheidsdiner hadden. Daar werden de prijswinnaars van de hele week 

bekend gemaakt en hebben we André onze chauffeur bedankt voor het 

fantastische rijden en gezelligheid tijdens deze fijne week! Moe maar voldaan 

waren we om ongeveer 17.00 uur weer in Noordwijkerhout.  

Ik wil iedereen bedanken voor deze fijne week en ook chauffeur André die  

fantastisch heeft gereden. Dank daarvoor! 

Hartelijke groet, Elly 

De prijswinnaars zijn: 1. Anneke Vijverberg 2. Corry van Gerven 3. Jan v/d 
Berg 

 

 

  


